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GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

---oOo---

Sơ-lược Tiểu sử về BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG

(Nhiệm-kỳ đầu tiên 1964 – 1966)

Ngày 29 tháng 11 năm 1964, tại Thánh Địa Hòa Hảo, Đức Bà LÊ THỊ
NHẬM thân-mẫu của Đức Huỳnh Giáo-Chủ, thay mặt Tổ-Đình đã căn cứ vào kết
quả Bầu cử ngày Rằm tháng 10 năm Giáp-Thìn 1964 nơi An Hòa Tự, thông báo
cho toàn-thể tín-đồ trong Đạo biết rõ về danh sách các Trị-Sự-Viên trong Ban Trị
Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo nhiệm-kỳ đầu tiên được thành lập
như sau:

1. Hội-trưởng: Ô.Ô. LƯƠNG-TRỌNG-TƯỜNG

2. Phó Hội-trưởng I: NGUYỄN-NGỌC-TỐ

3. Phó Hội-trưởng II: LÊ-PHÁT-KHUYNH

4. Cố-vấn I: LÊ-HÒA-NHỰT

5. Cố-Vấn II: TRẦN-VĂN-NHỰT (Dật-Sĩ)

6. Cố-Vấn III: HUỲNH-VĂN-NHIỆM

7. Chánh Thư-Ký: VĂN-PHÚ

8. Phó Thư-ký I: THÀNH-NAM

9. Phó Thư-ký II: TRẦN-QUAN-HẠNH

10.Thủ-Bổn: LÊ-BÁ-THẾ

11.Phó Thủ-bổn: TRƯƠNG-VĂN-HOÀNH

12.Kiểm-Soát: HỒ-THÁI-NGẠN

13.Phó Kiểm-Soát: NGUYỄN-THÀNH-HIỆP

14.TB.Phổ Thông Giáo Lý: NGUYỄN VĂN-HẦU

15.TB. Xã-Hội: NGUYỄN-CHÂN-THÀNH

16.TB. Tổ-Chức: LÊ-TRƯỜNG-SANH

17.TB. Liên-Lạc: NGUYỄN-AN-TỌA
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Hình ảnh Ban Trị Sự Trung Ương - Nhiệm kỳ I (1964-1966)

---oOo---

1/- Sơ-lược tiểu-sử Chánh Hội-trưởng:

Ông LƯƠNG-TRỌNG-TƯỜNG

Hội-Trưởng Ban-Trị Sự Trung-Ương

Ông sinh-trưởng tại tỉnh Sa-Đéc nay thuộc tỉnh
Đồng Tháp nhưng khi lập nghiệp ông về ở Hạnh
Thông Tây quận Gò-Vấp tỉnh Gia-Định trong một
gia-đình trung-lưu, được đi du-học nhiều năm bên
Pháp và ông đã tốt nghiệp nghành Kỹ-sư Canh
nông ở Đông dương.

Hội trưởng Lương Trọng Tường còn có tên riêng là
Lê-Văn-Kinh, bạn thân của ông Ký-Giỏi ở
Bạc-Liêu. Vốn là nhà khoa-học, ưa chuộng thực-tế
nên Ông quyết lòng đến trực-tiếp diện-kiến với
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Đức Huỳnh Giáo-Chủ để phỏng-vấn và trắc-nghiệm thử xem những lời đồn-đãi hư
thực ra sao. Khi được Ngài tiếp kiến, Ông cùng các bạn thân trong giới trí-thức đặt
ra nhiều vấn-đề thực-tiễn nan giải, cầu xin bậc cao-minh hoan-hỷ giải đáp.

(Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia, nhân danh
Chính phủ VNCH, trao Sắc luật 002/65 cho Ông Lương Trọng Tường, Hội trưởng

BTS Trung Ương GH/PGHH).

Bằng trí tuệ siêu-phàm, Ngài trầm-tĩnh giải đáp tường-tận các nghi-tình do nhóm
trí-thức tài-hoa nầy nêu ra, Ngài còn chỉ điểm những chỗ mê-lầm bởi màn vô-minh
che mờ tâm-trí, để chứng-minh qua lý- thuyết, Ngài liền biểu-diễn trước mắt những
hiện tượng kỳ bí lạ-lùng, mà từ trước đến giờ ông Lương Trọng-Tường chưa hề
thấy biết.

Không còn chút nghi-ngờ gì nữa, Ông đến xin quy-y với Đức Huỳnh Giáo-Chủ nơi
nhà ông Ký Giỏi và trở thành người tín-đồ Phật Giáo Hòa Hảo sau hôm đáng nhớ
ấy.

Khi Ban trị Sự Trung-Ương sắp thành lập rất nhiều đồng-đạo nhắc nhở đến
khả-năng, uy-tín cũng như đạo-hạnh của Ông, cho nên đa số anh chị em đều chọn
Ông làm Chánh Hội-Trưởng.

Sau khi đã mãn nhiệm-kỳ I vào cuối năm 1966, nội tình Giáo-Hội lại bị rơi vào
tình trạng phân hóa, ông Lương Trọng Tường lại tiếp tục lãnh đạo Hội Đồng Trị sự
Trung ương cho đến năm 1975.
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2- Sơ-lược tiểu-sử Đệ nhất Phó Hội-trưởng:

Ông NGUYỄN-NGỌC-TỐ

Ông Nguyễn-Ngọc-Tố sinh năm 1904 Giáp-Thìn tại
làng Xuân-Nẻo, huyện Tứ-Kỳ, tỉnh Hải-Dương. Ông
là bác của ông Nguyễn Long Thành-Nam.

Năm 1923, sau khi tốt nghiệp trường Cao-Đẳng
Canh-Nông Đông-Dương ở Hà-Nội. Thời ấy gọi là
Trắc-địa-Sư, đến khi ra trường, ông được thuyên
chuyển làm công-tác ở trong miền Nam đi cùng
chung với một ít đồng nghiệp là người Pháp và sau đó
không lâu, ông đã lập gia-thất nơi Sài Gòn.

Thời-gian Đức Huỳnh Giáo-Chủ còn lưu-trú tại
Sài-Gòn thì người ta đã thấy Ông thường hay đến viếng thăm Ngài, mặc dầu
tuổi-tác Ông lớn hơn, học-thức rộng hơn, nhưng ai cũng nhận thấy lúc nào Ông
luôn tỏ cử-chỉ rất sùng ngưỡng, kỉnh-tin và quí-trọng Ngài.

Ông là mẩu ngươi cần-mẫn, nhẫn-nại và chăm-chỉ làm việc. Thuở Đức Ông còn
sinh-tiền thường hay giao phó cho Ông phác-họa các công-trình đo-đạc để xây
dựng cơ-sở từ-thiện xã-hội trong địa-phận làng Hòa Hảo. Thư-viện và Hành
Hương lữ-viện là hai kỷ-niệm công-trình xây-dựng xa-xưa của ông.

Năm 1964, Phật-Giáo Hòa-Hảo được Chính-Phủ trao tư cách Pháp-Nhân có quyền
tổ-chức Giáo-Hội để xiễn-dương chánh-pháp. Ông Nguyễn-Ngọc-Tố hân hạnh
được đồng-đạo đề-cử đãm-nhận nhiệm-vụ Đệ nhất Phó Hội-Trưởng.

Ông đã dành nhiều thời-gian và sức-lực để lo công tác Giáo-Hội.

Ông từng bước vạch ra các chương-trình nghị-sự tổ-chức các mùa Đại-Lễ, đề-nghị
cấp-tốc khai-giảng các khóa đào-tạo Trị-Sự viên, Giảng-huấn viên xây-dựng các
phòng thuốc Nam, những cơ-quan từ-thiện, xã-hội…

Sau hai năm mãn nhiệm-kỳ, Ông quay về nhà vừa lo tu-niệm, vừa tiếp tục
nghiệp-vụ vẽ họa-đồ Điền- địa và ông đã từ-chối tham gia nhiệm-kỳ kế tiếp.

Về sau, Ông lại được Đức-Bà ân-cần khuyến-khích chung lòng chung sức để lo
thêm việc đạo-sự, Ông hoan-hỉ nhận làm vai-trò Cố-vấn cho Tổ-Đình mãi cho đến
ngày Đức Bà viên-tịch.

Sau năm 1975, Ông quay về nhà an-dưững tuổi già, vui sống cảnh điền-viên dưới
mái ấm gia-đình đông con, nhiều cháu.

Năm 1987, Ông bỗng lâm-bịnh nặng.
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Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 22 tháng 4 năm1987, Ông lặng-lẽ trút hơi thở cuối
cùng trong vòng tay đứa con trai thân yêu của mình.

Mộ-phần Ông Nguyễn-Ngọc-Tố được an-táng nơi khu đất nghĩa-trang gia-đình gần
cù-lao Giêng.

3/- Sơ-lược tiểu-sử Đệ nhị Phó Hội-trưởng:

Ông LÊ-PHÁT-KHUYNH

Ông Lê Phát Khuynh sinh năm 1906 xuất-thân từ một
gia-đình khá-giả, có tiếng-tăm lẫy-lừng ở làng Phú-
An cách Tổ-Đình ước độ chừng mười cây số.

Thuở nhỏ, ông học hết bậc Tiểu-học rồi chuyển qua
học Hán-văn và Pháp văn, do có trí thông-minh và
nhờ siêng học cho nên chẳng bao lâu sau, ông nói và
viết thành-thạo cả hai ngôn-ngữ này.

Sau nhiều phen thử-thách Ông tỏ ý bái phục Đức
Huỳnh Giáo-Chủ xin quy-y Tam-Bảo nơi Tổ-Đình.

Nhờ có tánh tình ngay thẳng, cương-nghị nên ông
Lê-Phát-Khuynh được giao-phó nhiều chức-vụ quan
trọng như: Tham-mưu Trưởng cho Chi-đội 30, lãnh trách-nhiệm Chỉ-huy Phó
Vệ-quốc Đoàn của Chi Đội Nguyễn-Trung-Trực, đơn-vị nầy đặt dưới quyền
chỉ-huy của Thiếu-tướng Nguyễn-Giác-Ngộ.

Với cương-vị là Đệ nhị Phó Hội-Trưởng, ông thường tiếp-kiến các phái đoàn
tôn-giáo bạn, góp ý với ban Phổ-thông Giáo-lý, tổ-chức các khóa Huấn-luyện
giảng-viên và trợ-duyên trong công tác từ thiện..

Khi mãn nhiệm-kỳ, Ông lui về nhà nghỉ-ngơi niệm Phật, vui thú cảnh ruộng vườn.

Đầu tháng 10 năm 1969, ông Lê-Phát-Khuynh phát cơn bịnh nặng.

Khoảng 04 giờ chiều ngày 16 tháng 10 ông trút hơi thở sau cùng trên giường bịnh,
đồng-đạo xa gần đến tham-dự tang-lễ rất đông. Ông hưởng thọ được 63 tuổi.

Mộ phần được an-táng cách nhà khoảng 500 mét, nằm chơ-vơ giữa cánh đồng lúa
bát-ngát mênh mông ở làng Phú-An..

4/ - Sơ-lược tiểu-sử Đệ nhất Cố-Vấn:

Ông LÊ-HÒA-NHỰT (Trí-Viễn)
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Ông Lê Hòa Nhựt sinh năm 1909 nơi làng Cái Sơn, huyện Long-Mỹ, tỉnh
Hậu-Giang, tuy gia-đình nghèo nhưng lại nuôi chí lớn cho nên ông rất ham học.
Ông đã học xong chương trình Trung-học Đệ nhất cấp, đậu bằng Thành Chung
(nay là Trung-Học) ở Cần-Thơ vào năm 1930. Do có tinh-thần tự lập rất cao, cho
nên ông không mấy ưa thích công việc phụ-thuộc vào người khác, mà chỉ quyết lựa
chọn cho mình một công việc làm riêng, mưu cầu cho cuộc sống đó là Biện-hộ Sư
(Trạng-sư) vì ở lãnh-vực nầy với kiến-thức sâu rộng và lý-luận sắc bén của ông, có
thể dùng tài-năng của mình trực-tiếp giúp đỡ cho những kẻ sức yếu, thế-cô.

Từ lâu rồi, Ông nghe người ta đồn-đãi về Đạo hạnh và
Đức độ siêu-phàm của Đức Huỳnh Giáo Chủ nhất là
qua những giai-thoại việc trị bịnh, tài năng thuyết-pháp,
sáng tác Kệ Kinh…đã kích thích mãnh liệt vào tâm
hồn hướng-thượng. Ông được Đức Huỳnh Giáo Chủ
tiếp đón niềm-nỡ như đã từng quen biết từ lâu và nói
nhiều chuyện rất thân-mật. Thật là điều vô cùng kỳ lạ
khiến cho ông phải bái-phục, bởi những lời mà Ngài
khuyên-nhủ hôm ấy, chính là điều mà Ông đã có
dự-định đưa ra để hỏi Ngài.

Ông xin thọ-giáo quy y Tam-Bảo, lại hân hạnh được
ông Ký-Giỏi trực-tiếp hướng-dẫn cách cúng lạy trước

bàn thờ Ông-Bà, ngôi Tam-Bảo và ra nơi bàn Thông-thiên và từ hôm ấy, ông bắt
đầu thực hành pháp môn Học-Phật Tu-Nhân.

Ông Lê-Hòa-Nhựt vốn có trí nhớ rất tốt và biết tính-toán lo xa liệu rộng, thật đúng
chính-xác ý-nghĩa của biệt-danh là Trí-Viễn. Khi tham-gia vào vai-trò Đệ nhất
Cố-Vấn Ban Trị Sự Trung-Ương, ông Lê-Hòa-Nhựt đã cộng tác đắc-lực cho Giáo
Hội xây-dựng nền tảng đạo-pháp vững chắc cho tương-lai.

Thời-gian nầy, ông lần-lượt đãm-nhận các vai trò trọng-yếu trong cơ-cấu Dân-Xã
như sau:

1947 – Giám-đốc trường Huấn-luyện,

1955 - Biện hộ sư nơi pháp-đình tỉnh Phong Dinh, Cần-Thơ.

1960 - Tham-mưu Chính-trị VNDCXH đảng

1964 – Cố-Vấn Ban trị Sự Trung ương

1967 - Cáo bịnh nghỉ hưu an-dưỡng ở chùa Từ-Quang với vài đồng-đạo trẻ.
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1969 – Vận-động anh em đồng-đạo chung lo tu-bổ ngôi Tam-Bảo và cảnh trí trong
chùa Mùa Đại lễ 18/5 năm Tân-Hợi 1970 sắp đến, ông đang chuẩn bị thực-phẩm
cho Trạm Cơm số I thì bất ngờ ông lâm bịnh nặng.

Mấy hôm sau đó sức-khỏe ông suy kém dần và đã trút hơi thở cuối cùng trên
giường bịnh hồi 5 giờ chiều ngày mùng 8 tháng 5 năm 1970 tại tư-gia của đứa con
trai ở nơi phía sau Thư-Viện do Đức-Ông xây-dựng ngày xưa.

5/- Sơ-lược tiểu-sử Đệ Nhị Cố-Vấn:

Ông TRẦN-VĂN-NHỰT (Dật-Sĩ)

Ông Trần Văn Nhựt sinh năm 1914 (Giáp-Dần) tại
làng Tân-phú, quận Tân châu, tỉnh Châu-Đốc.

Hồi còn trẻ tuổi, ông học-hành rất xuất-sắc nên được
cấp học bỗng và đậu Thành-chung ở trường Trung-học
Cần-Thơ.

Năm 1942 Đức Huỳnh Giáo-Chủ về cư-trú nơi nhà ông
Ký Giỏi, ông Trần Văn Nhựt đã có cơ-hội chứng-kiến
và thấu hiểu lẽ nhiệm-mầu Phật-pháp, ông quyết-định
xin quy-y với Đức Huỳnh Giáo Chủ.

Sau đêm biến cố 25-02 nhuần 1947, Ông hăng-hái vận-động tinh-thần huynh đệ
đồng-đạo đoàn-kết nương tựa vào nhau mà tìm nẻo sinh-tồn trong thời pháp-nạn.

Năm 1953, Ấn-bản SƯU TẬP THI-VĂN GIÁO LÝ của Đức Huỳnh Giáo-Chủ do
một nhóm tín đồ trí-thức trung kiên thực-hiện, xuất-bản lần đầu tiên. Ấn bản nầy
đã kết-hợp nhiều công sức của đồng đạo trong số đó Ông là người tham-gia rất tích
cực.

Lại nữa, Thất-Sơn Mầu-Nhiệm cũng là một tác phẩm nổi tiếng do ông và Giáo-sư
Nguyễn-Văn-Hầu cùng biên-soạn ghi lại nhiều sự kiện quan-trọng lịch-sử nền đạo
Phật-Giáo Hòa-Hảo.

Sau năm 1975, ông trở về Sài Gòn an-dưõng tuổi già thật đúng với bút-hiệu là
Dật-Sĩ (Người hiểu đạo cần phải tìm chốn an nhàn để xa lánh bụi hồng).

Đến năm 1997, ông lâm bịnh nặng rồi từ-trần hồi 1 giờ 30 phút ngày 10-10-1997
(nhằm ngày mùng 10 tháng 9 năm Đinh-Sửu). Hưởng thọ 84 tuổi.

6- Sơ-lược tiểu sử Đệ tam Cố Vấn:
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Ông Huỳnh Văn Nhiệm

Ông sinh ngày 06/06/1902 tại Bạc-Liêu trong một
gia-đình trung lưu và đậu bằng Tú-Tài Pháp rất sớm ở
trong giới trí-thức trẻ thời bấy giờ.

Vào những năm 1942-1943, ông có nhiều cơ-duyên
thân-cận với Đức Thầy khi còn ở Bạc-Liêu, đến sau khi
lên Sài-Gòn thì Ông cũng thường xuyên gần-gũi Ngài
nhiều hơn.

Năm 1965, Phật-Giáo Hòa Hảo nhận được tư-cách
pháp nhân, nghĩa là từ nay sẽ trở thành một tôn-giáo
chính-thức ở quốc-nội và hải ngoại bởi hội đủ ba yếu tố

cần-thiết: Giáo-Chủ, Giáo-Pháp và Giáo-Hội, khi ấy ông Huỳnh Văn Nhiệm được
đồng-đạo đề cử đãm nhận Đệ-tam Cố-Vấn Ban Trị-Sự Trung-Ương. Hai năm
ngắn-ngủi trong nhiệm-kỳ đầu tiên với vai trò khiêm-tốn là Cố-Vấn, ông Huỳnh
Văn Nhiệm đã đem tài thao-lược của mình tiếp sức với Ban-trị-Sự Trung-Ương
xây-dựng một hệ-thống Giáo-Hội Phật Giáo Hòa Hảo vững-vàng từ thượng cấp
cho đến Tỉnh, Quận, Xã.

Tài-trí và đạo-hạnh của ông được nhiều cô bác anh chị em chứng minh trong
nhiệm kỳ lần thứ Tư (1970- 1972), đồng-đạo đề-cử Ông Huỳnh Văn Nhiệm làm
Hội Trưởng Ban-Trị Sự Trung-Ương.

Sau năm 1975, ông sang định-cư ở Hoa-Kỳ dù ở cách xa quê hương Việt-Nam rời
biệt nơi miền Thánh địa Hòa-Hảo nhưng trong lòng ông vẫn luôn tưởng niệm về
Thầy Tổ. Ngày 24/02/1984 Ông Huỳnh Văn Nhiệm đã từ- biệt cõi đời vì tuổi già
sức yếu.

7/- Sơ-lược tiểu-sử Chánh-thư-ký:

Ông VĂN-PHÚ

Ông Văn-Phú tên thật là Nguyễn-Văn-Chuyên sinh
năm 1920 (bằng tuổi với Đức Huỳnh Giáo-Chủ)
nguyên-quán ở huyện Gò-Công, tỉnh Định-Tường
(Tiền-Giang) trong một gia-đình trung-lưu trí-thức.

Ông là mẩu người năng lực, siêng cần, tánh-tình
hòa-huỡn trầm-lặng, tâm hồn đôn-hậu, học cao, hiểu
rộng từng được du học và tốt nghiệp Cử nhân Văn
chương Pháp ở Đại học Sorbone. Ông có trí thông
minh rất tuyệt vời lại còn thêm sử-dụng lưu-loát bốn
thứ ngoại-ngữ Anh, Pháp, Nhật, Hoa.
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Từ năm 1948 cho đến năm 1956, ông là Trung-Tá Tham-mưu-Trưởng cho ông
Trần Văn Soái ở Cái-Vồn.

Ban-trị-Sự Trung-Ương nhiệm-kỳ đầu tiên (1964-1966) đã gây được một tiếng
vang dội ra xa, từ nơi quốc-nội cho đến hải-ngoại là nhờ sự góp sức không nhỏ của
ông Văn-Phú. Tác-phẩm: Biography and Teaching of Prophet Huynh phu So (Tiểu
sử và Giáo-lý của Đức Huỳnh Giáo-Chủ) ấn-hành năm 1967 được dịch ra bằng hai
ngôn-ngữ Anh-văn và Pháp-văn, đều do ông làm chủ-biên.

Ngoài khả-năng giỏi ngoại-ngữ, ông Văn-Phú còn là Giảng-sư ưu-tú trong
lãnh-vực lý-thuyết đạo-pháp trên diễn-đàn. Ông cũng là bậc thầy xuất-sắc tài-hoa
trong nghệ-thuật nói chuyện trước công-chúng.

Vào năm 1990, tuy đã có hội đủ điều-kiện được xuất-cảnh theo diện HO sang
Hoa-Kỳ, nhưng ông cương-quyết khước-từ.

Qua năm 1998, ông bị bịnh viêm phế-quản phải phẩu-thuật nơi cuống họng.

Ông Văn-Phú từ-trần hồi 9 giờ sáng ngày 25 tháng 4 năm Canh-Thìn (2000),
mộ-phần được an-táng trong một Nghĩa-trang tại huyện Bình-Minh (Cái Vồn).

Năm ấy, Ông hưởng-thọ đúng 80 tuổi.

8/- Sơ-lược tiểu-sử Đệ nhất Phó thư-ký:

Ông THÀNH-NAM

Ông Thành-Nam tên thật là Nguyễn-Long sinh năm
1922 ở miền Bắc. Rồi sau đó không lâu Ông theo cha
mẹ vào Nam vào lúc tuổi vừa trưởng-thành. Ông
học-hành xuất-sắc là do có trí thông-minh ưu-việt, thế
nên trên bước đường học-hành được đỗ-đạt rất sớm.
Ông Thành-Nam thường trực tiếp diện-kiến với Đức
Huỳnh Giáo-Chủ để lãnh-hội đạo-lý cũng vừa thăm
dò tư-tưởng của bậc siêu-nhơn, Ngài đã nhanh chóng
cảm-hóa người trí-thức trẻ tuổi tài-hoa nầy hướng tâm
về Phật-pháp.

Đến năm 1945, Ông nhận được nhiều nhiệm-vụ
quan-trọng do Đức Huỳnh Giáo-Chủ giao-phó bởi Ông có tài ăn nói hùng-biện và
về khả-năng lý-luận, nhờ đó mà sớm nổi tiếng. Ông lại còn là một nhà kinh-doanh
có nhiều kinh-nghiệm do đó mà rất thành-đạt trên thương-trường.

Năm 1956, ông đưa gia-đình sang tỵ nạn chính-trị ở Campuchia khoảng 6 năm.
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Năm 1964, khi Giáo-Hội Phật Giáo Hòa-Hảo được thành-lập, Ông nhờ có
phẩm-hạnh đạo-đức tốt, uy-tín rộng lại còn thông-thạo nhiều thứ ngoại-ngữ, do đó
ông Thành-Nam được đồng-đạo tín cẩn đề-cử đảm-trách nhiệm-vụ Đệ nhất Phó
Thư-Ký Ban-trị Sự Trung-Ương.

Tuy chỉ có hai năm ngắn-ngủi trong nhiệm-kỳ đầu tiên (1964-1966), Ông
Thành-Nam đã phục-vụ hết lòng cho Giáo-Hội, các văn kiện tư-liệu văn-phòng đều
do chính tay ông soạn-thảo.

Những nét đặc-biệt nầy rất đáng cho đoàn hậu-tấn phải noi gương và lưu-tâm
cảm-phục:

1946 – Công-tác đạo-sự ở Long-xuyên

1947- Đại diện cho Mặt trận Thống-nhất

1956 – Sinh sống ở Campuchia

1963 - Đưa gia-đình trở về Việt-Nam

1964 - Đệ nhất phó Thư-Ký (Nhiệm-Kỳ I)

1968 - Chánh Thư-Ký (Nhiệm-kỳ III)

1975 - Định cư ở California (Hoa-kỳ)

1980 – Tận-tình giúp đỡ cho nhiều người tỵ-nạn.

1981 - Tiếp-tục phát-hành nguyệt san Đuốc Từ-Bi.

1984- Thành lập Thanh-niên đoàn PGHH.

1987- Khai-trương Hội-quán PGHH ở Santa Ana (Hoa-kỳ)

1988 - Xuất bản quyển “PGHH trong dòng lịch-sử dân tộc”.

Năm 1989, Ông Thành-Nam bỗng lâm trọng-bịnh và đã từ-trần ngày 28 tháng 12,
để lại vô-vàn nỗi đau-đớn, tiếc-thương cho người vợ hiền, con cháu, bằng-hữu và
chư quý đồng-đạo gần xa.

9- Sơ-lược về Đệ Nhị Phó Thư-Ký:

Ông TRẦN QUAN HẠNH

Ông Trần Quan Hạnh là con của ông Trần Quan Hảo (Cò tàu Hảo). Ông là con rể
thứ hai của Ông-Bà Ký Giỏi, vợ của Ông tên là Võ Thị Tỵ và có sinh được 3 người
con:

1- Trần Quan Tân (cho thằng Tân)



11

2- Trần Thị Tý (đã định cư bên Úc)

3- Trần Quan Thảo (ở trong toa thuốc)

Thuở Đức Huỳnh Giáo Chủ còn lưu trú ở BạcLiêu, vợ
chồng ông Trần Quan Hạnh thường ở Sài Gòn,
thỉnh-thoảng có về thăm gia-đình cha mẹ vợ, vốn là
dân trí-thức giàu sang, lại có nhiều uy-tín ở Thủ-đô.
Những ngày đầu, ông cảm thấy không được mặn-mà
với Ngài, nhưng vì nể-nang là khách quý của cha mẹ
vợ nên ông chỉ làm quen xã-giao lấy lệ.

Cuộc đời của ông bà đang sống rất hạnh-phúc, nhưng
rồi không may khoảng cuối năm 1943, Bà đã vội qua
đời bỏ lại ba đứa con thơ. Ông đau buồn đi tìm thú vui
qua đêm mà trong lòng vẫn luôn lo sợ. Kế đến ít năm

sau, đứa con trai đầu lòng (thằng Tân) lại mất sớm, thằng Thảo đứa con trai Út
luôn bị bịnh và tiếp theo là cô em vợ Võ-Thị-Hợi vừa qua đời nơi nhà thương
Biên-Hòa. Không còn mối nghi-ngờ gì nữa! ông Trần Quan Hạnh vội đến quỳ
trước Đức Huỳnh Giáo-Chủ cúi đầu xá Ngài xin được cải hối ăn-năn và phát tâm
quy y tu hành làm tín đồ Phật giáo Hòa-Hảo.

Khi Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa Hảo được thành-lập, chư quý đồng đạo ở Sài Gòn
nhận thấy ông là bậc tài hoa trí-thức, lại có cơ duyên gần-gũi với Đức Huỳnh Giáo
Chủ, nên đề cử Ông nhận nhiệm vụ Đệ nhị Phó thư-ký.

Ngoài ra, ông còn vận-động ủng hộ thành lập Ban Tri-Sự Phật-giáo Hòa-Hảo ở
Thủ-đô số 114 góc đường Bùi thị Xuân và số 47 Ngô tùng-Châu, Ông cũng
thường-xuyên liên-hệ các tôn-giáo bạn và gởi văn thư liên-lạc về Thánh-Địa.

Về sau ông qua đời ở Sài-Gòn nhưng không rõ lúc nào.

10/- Sơ-lược tiểu-sử Thủ-bổn:

Ông LÊ-BÁ-THẾ

Ông sinh năm 1890 nơi làng Phong-Thạnh Thượng,
Quận Cao-Lãnh, tỉnh Sa-Đéc trong một mái gia-đình
thuần lương chất-phác. Ông theo Tây-học, nhưng lại
lảu thông cả Tứ-Thư Ngũ-Kinh trong Nho-giáo
Khổng Mạnh.

Sau năm 1947, ông đã giữ chức Quận Bộ ở Cao-Lãnh
mãi cho đến khi Ban-Trị Sự Trung-Ương được thành
lập.
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Ông Lê-Bá-Thế nổi tiếng về đức-tánh thanh liêm chánh-trực, năm 1965 ông nắm
giữ trên 10 triệu (Giá lúa năm ấy chỉ có 20 đồng/ giạ) trong suốt hai năm lo xây
dựng văn phòng Trung-Ương Giáo-hội mà không hề mang tai tiếng.

Sau khi nội-tình trong Giáo Hội bị phân hóa, ông giao lại tất cả sổ sách Chi thu
minh-bạch cho Ban trị Sự nhiệm-kỳ tiếp theo trước khi ông mãn hạn.

Sau năm 1975, ông về vườn vui cảnh điền-viên.

Về tuổi già Ông bị chứng bịnh tiểu đường, từ Hoa Kỳ ông Thành-Nam có gởi về
tặng ông thứ Âu-dược hảo-hạng để trị-liệu nhưng cũng không kết-quả.

Ông đã báo cho con cháu và nhiều đồng-đạo biết trước ngày giờ ông sẽ nhắm mắt
lìa đời và lời trăn-trối ấy đã hoàn toàn chính xác.

Trưa ngày 12 tháng 4 năm 1983, Ông lặng-lẽ trút hơi thở sau cùng trên giường
bịnh.

11/- Sơ-lược tiểu-sử Phó Thủ-bổn:

Ông TRƯƠNG-VĂN-HOÀNH

Ông sinh trưởng năm 1901 tại làng Hòa-Hảo.

Ông là tín đồ quy-y nơi Tổ-Đình rất sớm được Đức
Ông tin dùng và giao cho Ông nhiều việc rất
quan-trọng.

Năm 1964, khi thành lập Ban trị Sự Trung-Ương Giáo
Hội cần có người tài-đức, ở Tổ-Đình và đồng-đạo
đề-cử ông giử chức phó Thủ-Bổn hiệp cùng với ông
Lê Bá-Thế chung lo việc tài-chính, bởi đây là nguồn
tài chính quan trọng trong mọi công-tác đạo sự.

Công hoạt-động của ông được nhiều đồng-đạo biết đến như sau:

- Năm 1965, Thủ-quỹ hàng chục triệu để xây cất Trụ-sở cho Giáo Hội.

-Tháng 8/1965, miền Trung bị bạo lụt nặng, ông cùng phái-đoàn đi cứu trợ.

-Tháng11/1966 mãn nhiệm-kỳ, Ông lui về vui thú điền-viên, hưởng nhàn bên
khóm mai cành trúc.

-Năm 1982, tuổi cao sức yếu, ông bị bịnh đau tim khiến ông ngất lịm nhiều phen.
Sáng ngày 27 tháng 10 anh chị em đồng đạo đến hộ-niệm cho Ông thật đông, đến
trưa ông nhẹ-nhàng nhắm mắt từ giã cõi đời.
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12/- Sơ-lược tiểu-sử Trưởng ban Kiểm-soát:

Ông HỒ-THÁI-NGẠN

Ông sinh năm 1926 tại làng Long-Khánh, quận Hồng
Ngự, tỉnh Sa-Đéc (nay thuộc về tỉnh Đồng-Tháp).
Ông lớn lên trong một gia-đình trung-lưu, sinh sống
bằng nông-nghiệp.

Nhiệm kỳ đầu tiên, ông được bầu vào vai trò Kiểm
soát Trung Ương Giáo Hội. Ông đã thành-tựu
xuất-sắc công việc bảo đảm an-ninh trong các kỳ
Đại-lễ, trong những phiên họp bất-thường, sắp xếp
trật-tự hàng trăm phòng làm việc của các Trị Sự Viên,
bố-trí một chiến lược canh phòng bảo-vệ an-ninh
cẩn-mật vì Giáo-Hội đang hoạt động trong thời kỳ
chiến-tranh.

Chấm dứt nhiệm-kỳ đầu tiên, Ông được đồng-đạo bầu chọn vào Đệ nhất phó Hội
trưởng ở nhiệm kỳ III. Nhận lãnh trách nhiệm quan-trọng nầy Ông càng hoạt-động
cho Giáo Hội tích-cực hơn, nhưng do sự đối-đãi quá bộc-trực đã khiến cho vài kẻ
ác-tâm hiềm-khích với ông, nhất là lúc Ông quyết-liệt bài trừ các tệ nạn
tham-nhũng, cùng với một số gia-đình tín đồ bị tống tiền xảy ra ngay ở Thánh-địa
Hòa-Hảo.

Khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 20 tháng 6 năm Quý-Sửu 1973, Ông đang ngồi
bàn bạc với ông Lê-Bá-Thế về công tác đạo-sự trong tương-lai, bỗng có hai kẻ lạ
mặt xuất-hiện dùng súng ngắn, bắn 3 phát vào ngực khiến ông ngã gục.

Tang-lễ của Ông được Giáo Hội Trung-Ương tổ chức rất trọng-thể, hàng ngàn
đồng đạo đến gia đình Ông cầu nguyện và tiễn đưa linh-cửu đến nơi an nghỉ sau
cùng.

13/- Sơ-lược tiểu-sử Phó ban Kiểm-soát:

Ông: NGUYỄN-THÀNH-HIỆP

Ông sinh năm 1921 ở gần Cao-Lãnh, tỉnh Sa-Đéc trong
một gia đình nông dân nghèo. Sống làm trai trong thời
loạn-lạc cho nên ông đã theo nghiệp võ.

Năm 18 tuổi Ông đã là Võ-Sư có tiếng tăm vang dội
khắp vùng ông có tham gia vào Trung Đội phòng vệ
Đức Huỳnh Giáo Chủ.

Vào đầu năm 1947, Ông từng sống chung với ông
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Trần-văn-Soái ở chi đội lưu- động số 2 đóng quân nơi Vàm Vè.

Sau nầy ông có thành lập thêm một Chi-Đội thường gọi là Chi Đội Hiệp, chịu trách
nhiệm bảo vệ an-ninh cho đồng đạo vùng Cần-Thơ, Phong Điền.

Mãi đến năm Phật Giáo Hòa-Hảo có tư-cách Pháp nhân, đồng đạo tín nhiệm vào
năng lực và tinh thần đạo đức của Ông nên đề cử đãm trách vai trò Kiểm-soát, một
nhiệm-vụ không mấy quan trọng nhưng không phải dễ làm.

Sau hai năm mãn nhiệm-kỳ, ông không tham-gia vào nhiệm kỳ tiếp theo. Bấy giờ
ông chỉ dành thời-gian còn để dạy dỗ con cháu.

Đến năm 1990, sức khỏe của ông không được bình thường do chứng bịnh sơ gan,
bụng sưng to.

Ngày 13 tháng 6 âl năm 1990 hơi thở của Ông yếu dần rồi tắt hẳn. Rất đông Anh
chị em đồng đạo đến cầu nguyện và đưa tiễn Ông đến nơi an nghỉ sau cùng.

14/- Sơ-lược tiểu-sử Trưởng-Ban Phổ-thông Giáo-lý

Giáo-Sư NGUYỄN-VĂN-HẦU

Giáo-sư sinh năm 1920 tại làng Bình-phú-Xuân ở
nơi cù-lao Giêng, thuộc quận Cao-Lãnh, tỉnh
Sa-Đéc.

Ông là một học-giả tài-hoa, một tín-đồ thuần thành,
một Trị-Sự viên Trung-Ương đóng góp rất nhiều
công sức trong các lãnh vực Phổ-thông Giáo lý và
hoằng-hóa chánh-pháp của Đức Huỳnh Giáo-Chủ.

Sau lễ tấn phong Trị-Sự Viên Trung Ương, Giáo Sư
Nguyễn-Văn-Hầu liền bắt tay vào một loạt chương
trình hoạt động rất tích-cực giúp cho Ban Phổ-thông
Giáo lý Trung-Ương kích-thích mạnh-mẽ phong-trào
truyền bá giáo-lý căn-bản của Đức Huỳnh Giáo Chủ

mà bấy lâu nay bị nghịch-duyên lấp vùi. Chỉ trong hai năm ngắn-ngủi các khóa
đào-tạo Trị- Sự Viên, Giãng-huấn viên, Đạo-Pháp khai tâm Sơ cấp I được ông
tổ-chức quy-mô. Một chương trình tu học bằng những phương-cách khéo-léo phù
hợp nếp sinh-hoạt của đồng-đạo vùng nông-thôn, khiến cho tinh thần tín-đồ Phật
Giáo Hòa-Hảo như bừng-bừng sống dậy,

Một sự-kiện đáng nhớ là Ông đã chủ-trì phiên Đại-Hội ngày 17-05-1965 với nhiều
thành phần trí-thức tham dự thực-hiện hoàn-thành Sấm Giảng Thi-văn Giáo lý
toàn-bộ năm 1966.
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Nguyệt-san Đuốc Từ-Bi, do ông làm chủ-biên và chủ-bút.

Sau đây là đôi nét công tác quan-trọng mà Ông đã thực-hiện:

- 1952 Giảng dạy tại các Trường Trung-học ở Thánh Địa Hòa Hảo.

- 1954 Chủ trương xuất-bản tập Kỷ-Yếu Tập san lưu-hành trong các khóa Tu-Học
ở Thư-Viện.

- 1964 Trưởng Ban Phổ Thông Giáo Lý Trung- Ương trong Nhiệm-kỳ đầu tiên.

- 1967 Tác-giả một loạt ấn-phẩm với nhiều công phu nghiên cứu biên-soạn có
giá-trị rất đặc-sắc.

- 1975 An dưỡng ở tư gia để dành thời gian biên soạn thêm nguồn Văn-học
Nam-Bộ.

- 1995 Ông bị tai-biến mạch máu não và qua đời.

Mộ phần của Ông Bà Giáo-Sư Nguyễn-Văn-Hầu được an-táng trong khuôn viên
nghĩa-trang gần chùa An-Hòa Tự.

15/ Sơ lược về Trưởng Ban Xã Hội:

Ông NGUYỄN CHÂN THÀNH

Ông sinh năm 1916 nơi làng Mỹ-Luông, quân Chợ-
Mới tỉnh Long-Xuyên. Thuở thiếu thời Ông được lớn
lên trong một gia đình Nho-giáo có nề-nếp.

Ông đã quy-y theo Đức Huỳnh Giáo-Chủ vào những
năm đầu khai Đạo, là người có chí-khí, biết trọng
nhân-nghĩa, giỏi võ nghệ và rất can-đãm, khi Ông
hiểu được tinh-thần yêu nước của Ngài bằng những
vần thơ hùng-tráng cao đẹp kích-thích mạnh mẽ vào
bầu nhiệt huyết của tuổi thanh-xuân.

Đến năm 1964, Ban-trị-sự Trung Ương được thành
lập Ông được đồng-đạo đề cử vào chức vụ Trưởng
Ban Xã Hội, nhờ có uy-tín lớn và giao-thiệp rộng, ông được xem như là một trong
những trụ cột quan-trọng của Giáo-Hội, một đặc-điểm mà cho đến nay có nhiều
đồng đạo cao-niên còn nhắc-nhở là nghệ thuật nói chuyện trên diễn-đàn. Ông đứng
phát-biểu hùng hồn, mạch-lạc, lưu-loát mà trên tay không hề cầm văn-bản chuẩn-bị
soạn-thảo nội-dung trước.

Qua nhiệm-kỳ hai năm, Ông lui về nhà lo việc đồng áng.
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Đến năm 1970, ông lại tham gia vào Ban Trị Trung-Ương Nhiệm-Kỳ III với chức
vụ Phó Hội-Trưởng. Từ đó mãi về sau Ông không hoạt-động cho Giáo-Hội nữa.

Sau năm 1975, ông trở vê Long Xuyên an dưỡng tuổi già với con cháu.

Ông Nguyễn Chân Thành qua đời hồi 9 giờ ngày 4 tháng 7 năm 2008, nhằm ngày
Mùng 2 tháng 6 năm Mậu-Tý. Hưởng đại-thọ 92 tuổi.

16/- Sơ-lược tiểu-sử: Trưởng-ban Tổ-chức

Ông LÊ-TRƯỜNG-SANH

Ông Lê-Trường-Sanh sanh năm 1915 Ất Mão, tại xã
Tân Thạnh, quận Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp,
xuất-thân từ một gia-đình khá-giả có nhiều uy-tín
trong xã-hội thời bấy giờ.

Ban-trị-Sự Trung Ương đầu-tiên thiếu thốn nhiều
phương-diện nhất là về nhân tài vật lực, cho nên ông
nhanh chóng hội ý với Giáo-Sư Nguyễn Văn Hầu
cần phải tổ chức các khóa tu học Trị-sự viên,
Giảng-huấn viên ngay nơi Thánh địa Hòa Hảo, nhờ
vậy sau hơn một năm khoảng trống nguồn nhân-lực
được bổ sung.

Trong hai năm đãm nhiệm chức vụ Trưởng ban Tổ Chức ông Lê-Trường Sanh đã:

-Tổ chức thành công hai mùa Đại Lễ 18/5,

-1965 Tổ chức đoàn Cứu trợ đồng-bào miền Trung bị thiên tai bão lụt, con số
người chết lên đến hàng ngàn.

- 01/04/1965 Tổ chức tiếp-đón long-trọng phái đoàn Tăng Ni Viện Hóa-Đạo viếng
thăm Thánh-địa Hòa Hảo.

- 28/05/1966 . Tổ chức liên-hoan khóa Giảng-viên Nguyễn xuân Thiếp.

Với công tác phục vụ Giáo Hội xuất-sắc, ở nhiệm-kỳ II Ông được đồng đạo đề cử
vào nhiệm vụ Đệ nhị phó Hội-Trưởng Ban Trị Sự Trung Ương…(xin lưu-ý là
nhiệm-kỳ nầy không có người đãm trách chức vụ Chánh Hội-Trưởng)

Sau khi mãn hạn công-tác đạo-sự, Ông lui về an dưỡng ở gia-đình chuyên lo xem
Kinh niệm Phật và dạy-dỗ các con.

Đến năm 1974 ông bị chứng bịnh sơ gan và bịnh tình ngày càng thêm trầm-trọng.
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Khoảng 9 giờ sáng ngày mùng 4 tháng 5 năm 1979 âm-lịch, trí nhớ của ông vẫn
còn sáng-suốt nhưng hơi thở yếu dần yếu dần rồi tắt hẳn.

17- Sơ-lược tiểu sử Trưởng Ban Liên-Lạc:

Ông Nguyển-An-Tọa

Ông Nguyễn An-Tọa sinh năm 1927 nơi làng Long
Hưng, quận Lai-Vung, tỉnh Sa-Đéc trong một gia đình
nghèo, sống bằng nghề làm ruộng.

Ông đã phát-tâm quy-y theo Phật-Giáo Hòa-Hảo nhân
chuyến đi khuyến-nông của Đức Huỳnh Giáo-Chủ vào
năm 1945.

Đến năm 1964, Ông được nhiều đồng- đạo ở Long
Xuyên giới-thiệu về Thánh địa Hòa-Hảo trợ-lực cho
Ban Trị Sự Trung-Ương và đắc-cử nhiệm-vụ Trưởng
Ban Liên-lạc. Trong Ban trị Sự Trung Ương bấy giờ
nhân-viên liên-lạc rất ít, vì phải là người được tín-cẩn và chân thật.

Vào thập-niên 1960, phương-tiện di chuyển đó đây phần nhiều là nhờ chiếc xe đạp,
khi có các văn-thư khẩn-cấp của Giáo-Hội ông không ngại khó-khăn nguy-hiểm
đạp xe trong lúc ban đêm, giao tận nơi các Ban-trị-sự địa phương ở chốn xa. Ngoài
ra Ông còn phụ tiếp việc in-ấn Sấm Giàng Thi-Văn Giáo-Lý toàn-bộ, ấn-hành năm
1966 nơi cơ-sở in là thành phố Long-Xuyên.

Sau hai năm mãn nhiệm-kỳ, Ông lui về nhà lo làm ruộng nuôi dưỡng Cha Mẹ già.

Đến chiều mùa Thu ngày 12 tháng 7 âm-lịch năm 1978 ông bỗng lâm bịnh nặng.
Gia-đình và đồng-đạo vội đưa Ông lên Bịnh-viện Long-Xuyên điều-trị khẩn-cấp
nhưng chưa đến nơi thì ông đã nhắm mắt lìa trần./.


